
Parochie De Heilige Familie 
 
Nieuwsbrief van de H. Bavo 
Heemstede  
 

3e zondag van Pasen 
14 april 2024 
 

THEMA: “Geloof, vertrouwen, liefhebben” 

 
Misintenties: 
Zondag 10.00 uur: 
 

Om zegen over onze parochie; 
Voor Jules en Betty Steegmans; 
Voor familie en vrienden; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – 
van Halem; 
Johannes Kapiteijn en Johanna Kapiteijn – van  
Abswoude; 
Voor Hans van Engelen en zijn zoon Jos van 
Engelen;   
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
Voor Jules en Betty Steegmans; 
Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Vrijdag        09.00 uur: 
 
Om zegen over onze parochie; 
 
Bidden wij: 
 
Voor alle gebeden en gedachten die zijn 
opgeschreven in het boek in de Mariakapel. 
 
Voor onze zieken: 
 
In onze parochies en in onze familie- en 
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door 
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en 
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van 
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie 
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij 
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u 
moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat 
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden. 
Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op  
tel. nr. 023 - 5280504. 
 
Onze overledenen: 
Anna van Looij – Habich 
Martinus Johannes Josephus Brouwer 

Mededelingen 
 
Op 7 april is overleden de heer Martinus 
Johannes Josephus Brouwer. Zijn uitvaart vindt 
plaats op zaterdag 13 april in onze kerk, daarna 
volgt de crematie. De heer Brouwer is 91 jaar 
geworden. 
 
Collecte 
 
Middels de hiernaast af-
gebeelde QR code  
kunt u een bijdrage 
geven voor de collecte, 
waarvoor onze hartelijk 
dank.   
                                  Geldig t/m 1 mei 2024 
 
Familieviering – 1e H. Communie 
 
In de maand april is er geen familie-viering 
omdat op zondag 21 april een viering is voor 
de kinderen die dit jaar hun 1e H. Communie 
mogen doen.  
Dit wordt voor hen vast een mooie feestdag 
en wat is het fijn als op zo’n parochiefeest 
dan ook veel parochianen erbij aanwezig zijn. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Zo voelen de kinderen zich dan zéker 
welkom. 
 

Geloof, vertrouwen, liefhebben 
 
Dit is het thema van deze zondag. 
 – drie pijlers die de kern vormen van 

menselijke verbondenheid. 🌟 

 
Geloof: 
Het vertrouwen in iets groters dan onszelf, 
een kracht die ons overstijgt. Het kan 
religieus zijn, maar ook een geloof in de 
goedheid van de mensheid of het universum. 
 
Vertrouwen: 
De basis van elke relatie. Het is als een 
fragiele draad die weven tussen harten. 
Wanneer vertrouwen wordt geschonden, 
ontstaan er barsten. Maar als het wordt 
gekoesterd, kan het sterker worden dan staal. 
 
Liefhebben: 
De meest krachtige emotie die we kennen. 
Het is niet alleen romantische liefde, maar 
ook liefde voor familie, vrienden, de natuur, 
en zelfs voor onszelf. Liefde is de lijm die ons 



bij elkaar houdt. 
Laten we deze drie woorden koesteren en ze 

in ons dagelijks leven omarmen. 🌷❤️ 

 

Geloof heeft te maken met vertrouwen. In de 

Bijbel kun je op veel verschillende manieren 

over geloven lezen. Over het vertrouwen op 

God, en hoe moeilijk dat soms is. Maar ook 

wat geloven met je doet, en hoe belangrijk 

het is voor jouw relatie met God. 

Geloven zonder te zien 

Geloven is vertrouwen op God. In de Bijbel 

gaat vertrouwen op God samen met: hem 

kennen en weten dat hij de enige God is 

(Jesaja 43:10). 

 

Een bijbels voorbeeld van geloof is Abram. 

Abram gelooft in God als hij nog niets van zijn 

beloften kan zien, hij vertrouwt op het enige 

wat hij heeft: Gods woorden. 

Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk 

eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de 

sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde 

hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw 

nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de 

HEER en deze rekende hem dit toe als een 

rechtvaardige daad. (Genesis 15:5-6) 

Jezus prijst de mensen die in hem zullen 

geloven terwijl ze hem niet kunnen zien: 

Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 

hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien 

en toch geloven.’ (Johannes 20:29) 

Dat kun je ook in Hebreeën lezen: 

Het geloof legt de grondslag voor alles 

waarop we hopen, het overtuigt ons van de 

waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 

11:1) 

Daarna geeft de schrijver in Hebreeën 11 een 

indrukwekkende opsomming van bijbelse 

gelovigen, die op God vertrouwden en deden 

wat hij wilde. 

 

Geloven in moeilijke tijden 

 

Geloven is niet altijd makkelijk. Je kunt God 

niet zien. En soms ervaar je misschien ook 

niet dat God er is. Ook in de Bijbel proberen 

mensen op God te vertrouwen op momenten 

dat dat moeilijk is: 

Ik mag leven, dicht bij de Heer. 

Ik bleef op de Heer vertrouwen, 

ook toen ik diep ongelukkig was, 

ook toen ik heel bang was en dacht: 

Iedereen bedriegt mij. (Psalm 116:9-11  

 

Geloven verandert je 

 

Geloof is in de Bijbel een voorwaarde voor de 

relatie tussen mensen en God. Als je gelooft 

in God en op hem vertrouwt, hoor je bij hem 

en ziet hij je als een rechtvaardige: 

 

 
Vieringen in het weekend van 20 en 21 
april 2024:  
 
Zaterdag 20 april om 19.00 uur:  
 
Heemstede 
  
OLV. Hemelvaart 
Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh 
OLVH-koor 
 
Zondag 14 april om 10.00 uur: 
 
Vogelenzang 
 
O.L.V. Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Pater Tristán Pérez 
Cantilene 
 
Heemstede 
 
H. Bavo 
1e Heilige Communiefeest 
Eucharistieviering 
Pater Esko Kissboat  
In Between 

 
 

 
R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88, 

2101 MP Heemstede 
Tel. 023-5280504 

parochie@hbavo-heemstede.nl 
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