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Beste medeparochianen, 
broeders en zusters, 
 
Vandaag beginnen we aan de tweede week van de Advent. 
En in het evangelie hoorden we over Johannes de Doper. 
Johannes de Doper,  
die de weg voorbereidt voor Jezus Christus. 
Hij maakt de paden recht  
voor de komst van de Heer.  
Of, om het wat anders te zeggen: 
Hij neemt de hobbels weg. 
 
En zo vroeg ik mij af: 
Wat zijn voor ons hobbels in ons geloof? 
Wat maakt het voor ons moeilijk om te geloven? 
 
Ik wil bij twee hobbels eens stilstaan. 
Allereerst: 
Mensen van mijn generatie 
zijn vaak opgevoed met een geloof 
waarbij heel veel moest. 
We moesten iedere zondag naar de kerk. 
En dat deden we dan ook allemaal! 
En een heleboel dingen mochten we niet. 
En zo werd God vaak voorgesteld 
als een streng God. 
Een God om bang voor te zijn! 
Dat werd als het ware steeds meer 
een obstakel in ons geloof.  
Een hobbel! Dwang en angst! 
 
Maar in de jaren zestig, zeventig, 
verdween gelukkig dat angstige beeld van God. 
Die hobbel werd weggenomen. 
We lieten ons niet meer bang maken. 
En we gingen onze eigen wegen. 
Op zich genomen was dat eigenlijk ook wel goed. 
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Het juk van angst en van allerlei dingen die moesten,  
verdween. 
 
Maar wat kwam daar voor in de plaats? 
En eigenlijk begon toen een lange zoektocht 
om een liefdevolle God te gaan ontdekken. 
Mensen als Henry Nouwen gingen ons daarin voor, 
om die nieuwe weg te ontdekken. 
Maar veel mensen haakten toen ook af 
of gingen ergens anders zoeken. 
 
De tweede hobbel voor mensen van mijn generatie 
was misschien deze: 
Het geloof was door de kerk helemaal uitgestippeld. 
We kennen allemaal nog wel de catechismus 
met vragen en antwoorden. 
En daar mocht je als gelovige  
eigenlijk geen enkele vraag meer bij stellen. 
Eigenlijk moest je je verstand helemaal uitschakelen. 
 
Maar ook weer in die jaren zestig, zeventig, 
veranderde dat. 
Ook die hobbel verdween! 
We mochten ons verstand weer gaan gebruiken  
in geloofszaken. 
Op zich genomen is dat natuurlijk ook goed. 
Want het eerste, grote gebod zegt toch ook: 
God en je naaste liefhebben 
met heel je hart, met heel je ziel, 
en dan komt het: 
met heel je verstand. 
Het verstand hoort er dus ook wezenlijk bij. 
Maar wij gewone gelovigen 
waren dat tot dan toe niet meer zo gewend geweest. 
 
Maar toen kwam weer een ander probleem. 
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Heel veel dingen in ons geloof  
hebben alles met liefde te maken. 
Ja, en die dingen gaan vaak boven ons verstand uit 
en kunnen we alleen maar met ons hart verstaan. 
 
En zo moesten we weer een nieuwe weg gaan ontdekken: 
welke dingen wij met ons verstand kunnen begrijpen 
en welke dingen horen bij het rijk van Gods liefde! 
We moesten een nieuw evenwicht leren vinden 
tussen verstand en ons hart. 
Maar ook hier haakten weer vele mensen af. 
 
En daarom ben ik zo blij  
dat wij ieder jaar weer opnieuw 
ons mogen voorbereiden op dat mooie Kerstfeest. 
De geboorte van Jezus Christus. 
Ieder jaar mogen we weer opnieuw leren: 
Hoe willen wij nu eigenlijk geloven? 
Onder angst of dwang? 
Zonder ons verstand te gebruiken? 
Of durven wij te geloven in vrijheid, 
in een God van liefde, 
met heel ons hart, met heel onze ziel  
en met heel ons verstand? 
 
En weet u wat ik zo mooi vind: 
Het feest van Kerstmis speelt zich af 
in die stal in Bethlehem. 
Niet in een koninklijk paleis. 
Ook niet in een kathedraal. 
Nee, Kerstmis brengt ons in een stal voor dieren. 
Daar werd Christus geboren. 
Dat is de eenvoud van ons geloof. 
En tegelijk gaat de geboorte van deze baby 
ook ons verstand te boven! 
Zoon van Maria, maar als Zoon van God 
niet de lijfelijke zoon van Jozef. 
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Nu kunnen we twee dingen doen: 
Dit alles als onzin beschouwen. 
Dit kan toch niet! 
Maar we kunnen ook iets anders doen. 
Buigen voor de grootheid van God. 
Buigen voor het geheim van God. 
 
Want nogmaals, er zijn toch zoveel dingen in het leven 
die we niet met ons verstand kunnen begrijpen. 
Laten we maar eerlijk zijn! 
 
En weet u wat ik nu zo bijzonder vind! 
Al die dingen waarvan wij aanvoelen, 
dat zij ons verstand te boven gaan, 
al die dingen kunnen we natuurlijk naast ons neer leggen 
als onzin. 
Maar we kunnen ze natuurlijk ook zien 
als dingen die horen bij de grootheid van God. 
 
Zo hoort liefde dus bij de grootheid van God. 
Maar ook lijden, helaas.  
Lijden, waarvan wij vaak niet weten: 
Hoe lang het zal duren? 
Hoe het zal aflopen? 
Ook dat lijden hoort vaak bij het geheim van God. 
Maar als wij al die dingen toch  
op een of andere manier, 
wel kunnen zien in het Licht van God, 
dan wordt God voor ons alleen maar groter en groter. 
En kunnen we misschien wel meezingen 
in dat koor van de engelen: 
'Eer aan God in den Hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.' 
Amen. 


