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Paus Franciscus over Benedictus XVI: ‘Hij liet me groeien' 

 

In een nieuw boek spreekt paus Franciscus openhartig over zijn warme relatie 

met Benedictus XVI en over de pausverkiezingen van 2005 en 2013. Het 

interviewboek verscheen op 3 april in het Spaans met als titel 'De opvolger: mijn 

herinneringen aan Benedictus XVI' ('El Sucesor, mis recuerdos de Benedicto 

XVI' ). Paus Franciscus spreekt met bewondering en waardering over zijn 

voorganger en vertelt hij dat ze een positieve relatie hadden na diens aftreden en 

zijn eigen pausverkiezing. Hij typeert Benedictus als ‘een heilig man’, ‘een 

contemplatief’, ‘een zachtaardige man’ en ‘een authentieke pastor’. 

Franciscus herinnert zich dat toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was 'sommigen in de Romeinse Curie op een 

overdreven manier tegen mij waren'. Het ging zo ver dat toen hij in 2011 op 75-jarige leeftijd zoals het kerkelijk 

recht vereist zijn ontslag indiende, sommigen in de Congregatie voor de Bisschoppen de naam van zijn opvolger al 

klaar hadden liggen. Toen men die voorlegde aan Benedictus XVI 'nam de paus de brief in zijn hand en zwaaide 

ermee', zeggend: ‘Ik weet niet waarom kardinaal Bergoglio hier zoveel vijanden heeft!’ Benedictus verwierp het 

ontslag van Bergoglio en zei: 'Laten we hem nog twee jaar geven!' 

 

Wat is een noveen? En waarom precies negen dagen? 

 

Noveen’ is afgeleid van novena, dat inderdaad ‘negen’ betekent. De naam wordt gebruikt voor een 

reeks van gebeden gedurende negen opeenvolgende dagen tot God of een heilige, vaak met een 

bijzondere intentie, zoals een genezing. Waarom precies negen? Dat gaat terug tot de periode van 

negen dagen na Hemelvaart. Jezus’ apostelen baden toen om de komst van de Heilige Geest. Op de 

negende dag, met Pinksteren, werd de Geest van God over de apostelen uitgestort.  

 

Beelden en een ikoon in de OLV-Hemelvaartkerk 

 

Vlak voor Kerst 1926 leverde Ornements d’Eglise /Kerkornamenten, Billaux-

Grossé, 16 Rue des Colonies, Fournisseur de Sa Sainteté le Pape ten behoeve 

van de zijaltaren de terracotta beeldengroepen van de Dood van Maria en Jozef. 

Zij leverden ook de kruiswegstaties.  

Aan de zuidzijde van de voorhal bevindt zich een bijzondere aandachtsplek voor 

de Maria van Altijddurende Bijstand. Een ikoon is gevat in een 

spitsboogvormige koperen omlijsting met florale en stervormige decoratie. Een 

eveneens uitgebeelde tekst luidt: ‘Monstra Te Esse Matrem’ (Toon ons dat U 
Moeder bent). Het koperwerk komt van de edelsmeden Gebr. Arens te Nijmegen. Het  smeedijzeren hek is van de 

voormalige doopkapel. In die kapel - tegen de NW-hoek - zijn nog sporen van de aanhechtingen van dat hek te 

zien. Het beeld aldaar van de tronende Madonna met Kind is kort na de Tweede Wereldoorlog in bezit van de kerk 
gekomen. In de kerk bevinden zich verder onder meer een  Christus Koning (rechts van het priesterkoor), een beeld 

van Antonius van Padua, een gekroonde Madonna met Christuskind, een H. Jozef, een Theresia van Lisieux en een 

Calvariegroep.  

 

Heilige van zaterdag 13 april: Martinus I 

 

Hij was afkomstig uit Todi in Umbrië. Na een schitterende carrière werd hij deken bij de bisschop 

van Rome, paus Theodorus I. Deze zond hem als speciale afgezant naar Constantinopel. In juli 

649 werd hij zelf tot paus gekozen. Hij staat bekend om zijn liefde voor de armen en zijn zorg 

voor de gelovigen, maar meer nog om zijn ijver de geloofsschat te bewaren. 

In zijn tijd bestonden er onder de gelovigen vele diepgaande meningsverschillen, waarin hij 

duidelijk stelling nam. Vooral met keizer Constans II van het Oost-Romeinse Rijk had hij het vaak 

aan de stok. Deze was immers een aanhanger van de dwaalleer van het zogeheten monotheletisme 

(Christus zou alleen een goddelijke en geen menselijke wil had gehad). Nog in het jaar van zijn 



benoeming hield paus Martinus in Lateranen een Concilie waarop deze leer officieel werd veroordeeld. Zijn 

tegenstanders wisten hem te pakken te krijgen en op 17 juni 653 naar Constantinopel over te brengen. Op 

voorspraak van de patriarch van Constantinopel werd hij niet gedood, maar in het voorjaar van 654 verbannen naar 

Chersonesus  op de Krim.  
 

 

 

 

De Boekentafel van onze kerk 

 

Nieuw! Vanaf vandaag kunt u bij de kleine boekentafel rustig een of twee boeken 

meenemen. Ze zijn overgebleven van de prachtige Fancy Fair ter gelegenheid van de 

viering van het 95-jarig bestaan van onze parochie. Voor elk wat wils! 

 

 

 

 

 
 

Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 

 

Zaterdag 13 april, 19.00, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  

Intenties: voor Chris de Bruin 

 

Zondag 14 april, Plechtig Lof, 18.45, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. Erik Jan Eradus, orgel en zang 

 

Doordeweekse vieringen: 

Dinsdag 16 april, 09.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  

 

Woensdag 17 april, 10.00 uur, Eucharistieviering Hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh en van 11.30 tot 12.30 

uur uitstelling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater  Esko Kissboat 

 

 

Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 

kunnen gebruiken. Indien u iemand kent die door omstandigheden niet naar de kerk kan komen en die 

wat extra aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat weten via het secretariaat. We kunnen dan contact 

opnemen met de betreffende parochiaan of een kaartje sturen ter bemoediging. 

 

 

De opbrengst van de collecte van afgelopen zaterdag bedraagt € 144,20, waarvoor wij u hartelijk danken.  

Uiteraard blijft het mogelijk om uw gaven over te maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden 

in het kader onderaan. 

 

 

Mededelingen: 
 

Misintenties kunnen worden opgegeven door een mailtje aan het secretariaat te sturen of door een briefje in de 

brievenbus van de pastorie te doen. Het verschuldigde stipendium bedraagt €10,= per opgave. 

 

Het secretariaat is geopend en op woensdag- en vrijdagochtend, tussen 9.00 en 11.00 uur. 
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